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SÜKAN 
İSTİFA ETMELİDİR 


İçişleri Bakanı Sükan, İzmir olayı sanıklarnım üçünün TİP'li olmasını; Türkiye İşçi Partisini suçlamak için bir delil olarak kullanmak ve tertip olayını Türkiye İşçi Partisine yüklemek gayreti içinde bulunduğunu açıkca ortaya koymuş bulunmaktadır. İzmir olayı ile ilgili olarak, İçişleri Bakanı Faruk Sükan ın, ilk tutuklanan üç kişinin TİP'nin militanları olduğu yolundaki gerçek dışı demeci, TİP Genel Sekreteri Dr. Nihat Sargin tarafından yalanlanmıştır. Daha sonra tutuklanan öteki sanıklarla Sükan; tertiplenen oyuna TİP'ni bulaştırma gayretine kapılınca, Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Rıza Kuas'tan gereken cevabı almıştır. 


Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerinin bu konuda verdikleri demeçleri aşağıda bulacaksınız: 


GENEL SEKRETER SARGIN'IN CEVABI 


İçişleri Bakanı Sükan olaya Türkiye İşçi Partisinin adını karıştırmış, Herşeyden önce şunu belirtmek isterim: Olayın failleri olarak adı geçenlerle Türkiye İşçi Partisinin hiçbir ilgisi yoktur. Sükan, militan” kelimesinin anlamından da habersiz görünüyor. Bilindiği gibi “en faal üye” anlamına gelen militan olmak için önce Parti üyesi olmak gerekir, militarlık daha sonra kazanılır. Bakana hatırlatırım. 


Henüz yeteri kadar aydınlığa kavuşmayan olayın cereyan tarzı hakkında resmi kanallardan yapılan açıklamalar aklı başında herkesin kafasında ciddi tereddütler uyandırmakta ve birtakım sonuları akla getirmektedir. 


— Baş fail olarak adı geçen bir sürü kalabalığın ve polislerin kaynaştığı bir yerde buna nasıl cüret edebilmiştir? 


Genel Başkan'ın Çek olayı üstüne demeci 16. sayfada 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izmir Olayları 
— Yakalanışından hemen sonra itirafta bulun- 


masına rağmen Hisar camiindeki patlayıcı maddenin 


kaldırılması ve zararsız hale getirilmesi yoluna niçin gidilmemiştir? 


— Tehripten korunmak için halk niçin dağıtılmamış: patlamanın vukuu beklenmiştir? 


— Birinci patlamadan sonra, başka bir patlayıcı madde olmayacağı - evvelden bilinirmişcesine halk tekrar camiye nasıl alınmıştır? 


— Nihayet patlayıcı maddeyi camiye koyan ve 


'koyanlar neden hiçbir ciddi: tahribat yapmayacak -yeri seçmişlerdir? 


İçişleri Bakanı, Türkiye İşçi Partisini suçlamaya kalkışacağına önce bu sorulara aydınlık getirmeli, aklın ve mantığın kabul edeceği cevaplar bulmalıdır. 


Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar emekçi halkımızdan ısrarla gizlenen gerçekleri birbir ortaya dökerek, Arayasa doğrultusunda çözüm yollarını göstererek, halkı uyandırma, bilinçlendirme ve Anayasada yazılı haklarına sahip kılma şeklindeki en şerefli millet görevini, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yeri- ve getirmektedir. Bunu; tüzüğü, programı, Genel Merkez yetkilileri ve yurt ölçüsünde onbirlerce üyesinin sekiz yıla yakın süredenberi sürdürdüğü çalışmasıyla dosta düşmana defalarca ispat etmiştir. Bu yıllar boyunca Türkiye İşçi Partisi, Beyaz Saraydan, Fatsaya, Akhisardan Bursaya kadar ardarda sayısız tertip ve saldırıların boy hedefi olmuş; ama bütün bu tahrikler karşısında soğukkanlı ve vakur tutumunu bir an elden bırakmamıştır. Bu, her yönüyle aydınlığa muhtaç çılgınca hareketi TİP'e maletmeye kalkışmak, cehalettende öte budalaca bir davranıştır Ve, hangi siyasi düşüncede olursa olsun memleket meseleleriyle azıcık ilgisi olan kimseyi kandırmaz. 


Olay, görünüşe göre, ya bir çılgınlık eseridir veya daha da muhtemel ve kötüsü, bir ajan provakatör eliyle sahneye konmuş, Meclis basmalardan, Konya olaylarına kadar gelişen bir perde gerisinde Amerikan emperyalizminin bulunduğu büyük tertip zincirinin yeni bir halkası olmasıdır. 


Böyle bir ortamda Demirel ekibinin iş başında bulunması ve hele Sükan'ın hâlâ İçişleri Bakanı sı- 


falırı taşıyabilmesi gerçekten milletçe büyük talihsizliğimizdir. 


GENEL SEKRETER RIZA KUAS'IN DEMECİ 


İzmir'de Hicer Camii şadırvanına konulduğu iddia edilen bomba ile Amerikan haberler merkezine atıldığı bildirilen molotof kokteyli sanıklarının hakim huzurunda verdikleri ifadeler korkunçtur, dehşet vericidir. Buna göre; sanıklara elektrikle işkence edilmiştir. Polisin yazdığı ifadeleri kabul etmeleri için manevi baskı yapılmıştır. Bu olayın TİP'ni 


TİP Haberleri 


suçlamak amacıyla tertip edildiği bir emniyet memuru tarafından söylendiği ortaya atılmıştır. Sanıkların hiç biri uzaktan yakından olayla ilgili olmadıklarını ısrarla osöylemektedirler. Bütün bunlar, bir hukuk devletinde o sanıkların aklına gelmemesi ve ortaya atmaması gereken iddialardır. Fakat ne hazindirki bu iddiaların doğru olabilmesi ihtimali, birer kuru iddia halinde kalmasından çok daha akla yakındır. Bu bakımdan her biri üzerinde ciddiyetle ve devlet haysiyetine uygun tarafsızlık ölçüleri içinde durmak gerekir. 


© Öte yandan, İçişleri Bakanı Sükan, sanıklardan #ünün TİP'li olmasına, TİP'ni suçlamak için bir de- 


ll olarak kullanmak isterken, tertip olayını TİP'ne yüklemek gayreti içinde bulunduğunu apaçık ortaya koyuyor. İki ihtimal vardır: Sanıklar arasında TİP'- 


li bulunabilir ama bunlar suçsuzdurlar ve bir terti- 


be kurban edilmek istenmektedirler. Sanıklar arasıra karıştırılan bazı kimseler daha önce Sükan ve 


benzerleri tarafından bilhassa Partiye sokulmuşlardır ve bir tertibin içinde TİP'ne suç atmak için vasıta durumuna düşürülmüşlerdir. Bu ihtimallerin hangisinin doğru olduğu elbette ortaya çıkacaktır. Çünkü TİP mücadelesini apaçık yapan bir Parti olduğunu her vesile ile ispat etmiştir. İzmir'deki gibi çocukça ve aynı zamanda ahmakça sabotaj işlerinin ancak bugünkü iktidarın ekmeğine yağ süreceğini, hattâ Türkiye'de-amayasa düzemini ortadan kaldıracak bir ortamın yaratılmasına hizmet edeceğini ve AP iktidarınca bu gibi tertipler düzenlenebileceğini pek iyi bilmektedir. Orun içindir ki bu konuda üyelerini daima uyarmış ve uyarmaktadır. 


İzmir olaylarının cereyan tarzı tâ Mecliste Sükan'ın tezvir ve iftiraları ile başlayan saldırıdan bu 


yana cereyan eden tertiplerin Konya olaylarından sonra bir yeni merhaleye geldiğini göstermektedir. 
Türkiye'deki demokratik anayasa düzenini iyice işlemez hale getirmek ve bugünkü Amerikan emperyalizmine dayalı kapkaç düzenini sürdürmek için AP iktidarının bu gibi tertipleri kapsayan genel bir plânın uygulayıcısı oldukları anlaşılmaktadır. 


İlk andan beri bir tertip olduğuna inananları haklı çıkaracak bir mahiyet arzeden bomba olayının 


demokratik hukuk düzenini temelirden sarsmasını 


önlemek hususunda bütün vatandaşların aynı fikir- de olduğu, gerçek sanıkların ortaya çıkarılmasından 


yana -bulunduklar bir vakıadır. Bu nedenle de tarafsızlığını ağır şekilde ihlal eden ve sanıkların tümü 


tarafından asıl suçlu olduğu iddia edilen Sükan, derhal İçişleri Bakanlığından çekilmelidir. Millet Mecli- 


si bu olaya eğilmelidir. Ve İçişleri Bakanının suçlu 


durumda bulunduğunün anlaşılması halinde kanunlarımızın öngördüğü işlemler hemen yapılmalıdır. 


si 
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Aybar'ın 


Demirel'e cevabı 


Ekonomide ve politikada dar boğazlara sürüklenmekteyiz. Devlete sahte fatura çıkarmış olan Amerikan şirketi komisyoncuları işbaşına geleliberi Anayasaya saygısızlık artmış, devlet ekonomisi buhrana itelenirken haramzadeler takımına yeni servet ve suistimal imkânları sağlanmıştır. 

Türkiye'yi, adaletsizliklere son vererek ilmin çizdiği yoldan hızla kalkındırmak, tam bağımsız bir ülke yapmak zorundayız. Yüzlerce yıldır yüzü gülmemiş cefakeş halkımızı özgürlüğe ve mutluluğa kavuşturmak zorundayız. Anayasamız da bunu emrediyor. 

Bu iki hedefe ancak gerçek bir toprak reformu yapılarak ağaların ekonomik ve siyasi nüfuzu “kırılmakla; ve de aracıların halk üzerindeki haki- 
, miyetlerinin kaynağı olan dış ticaret, bankacılık ve “sigortacılığı millileştirmekle ulaşılır. Bunu başarabilmek için de halkın uyanıp örgütlenerek Amerikan emperyalizminin yurdumuzdaki ahtapot kollarını ve aracı vantuzlarını söküp atması, Türkiyemizi tam bağımsız bir ülke haline getirmesi şarttır. 
Türkiye ne Amerikan, ne Rus, ne de herhangi bir başka yabancı devletin ileri karakolu ve arpalığı 
| olmamalıdır. Olduğu müddetçe kalkınmamız ve 
halkımızın yüzünün gülmesi mümkün değildir. Milli kurtuluşumuz buradadır. Türkiye'nin de, halkımızın da, kişiler olarak tüm emekçilerin de menfaatleri bu noktalarda birleşmektedir. 

Oysa Amerikan şirketi komisyoncularıyla, ağalarin, kompradorların, tüm haramilerin çıkarları bu noktalarda Türkiye'nin, milletin ve emekçilerin menfaatlarıyla zıtlaşmaktadır. Onlar Türkiye'yi, 


Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Ku-Tulu toplantısı sona ermiş, Genel Başkan Meh- 
-< met Ali Aybar kapanış konuşmasında Başbakanın sözlerine cevap vererek özetle şunları . söylemiştir. 


Türk milletini, bütün emekçileri bugünkü bozuk 


düzen içinde ilelebet yaşatmak arzusundadır. 


Sahte demokrasi, sahte hukuk devleti, sahte 


huzur ve kardeşlik edebiyatıyla, sahte vicdan hürriyeti edebiyatıyla halkın gözünden gizlenmek iste- 


nen asıl bu gerçeklerdir. Bir avuç kökü dışarda ha- 


ramzade, her şeyimizi, mukaddesatımızdan petro- 
.lümüze kadar her d > şirketlerle ortaklaşa sömürmek için, halka gerçekleri duyurmaya uğraşanlara karşı bir iftira kam- ` 


şeyimizi, yabancı devletler ve 


panyası açtırmış; halkın dini inançlarını sömüren 


bir takım sahte mukaddesatçıya, sahte milliyetçiye 


taşlı sopalı saldırılar yaptırmıştır, yaptırmaktadır. 

Başbakanın dünkü konuşması bu ışık altında gerçek hüviyeti ile ortaya çıkıyor. Başbakanın demokrasiden, hukuk devletinden, huzur ve kardeş- 


'likten bahsederken Amerikaya karşı bugünkü kap- 


kaç sömürü düzenini muhafazayı- kasdettiği ve bu düzeni Anayasanın emrettiği doğrultuda ve Anayasa çerçevesi içinde demokratik yoldan değiştirmek için savaşanları komünist, anarşist ve gafiller olarak nitelendirip * kabadayıları bunlar üzerine saldırtma tehditleri savurması ve saldırtması, hep millet zararına yürütülen iç ve dış politikanın giz- li iplerinin rakkam rakkam ortaya çıkmasını önlemek endişesinden ileri gelmektedir. 

Bir Başbakanın kabadayılarla rejimi korumaktan bahsettiği görülmüş şey değildir. Bu garabet AP iktidarının ve AP iktidarı ile birlikte kökü Amerikan emperyalizminde olan kapitalist sömürünün ve irili ufaklı bütün haramilerin sonlarının göründüğüne yeni bir işarettir.” 


-EA 


Bilinmelidir ki Türkiye İşçi Partisi kurulduğun- dan bügüne kadar Anayasanın eksiksiz tastamam uygulanmasını istemekte ve AP iktidarına ve de Sükan'a karşı bu isteğini kabul ettirmek için bir çok kereler Meclis içinde ve Meclis dışında mücadele vermiş bulanmaktadır. Türkiye İşçi Partisi, anayasanın sosyalizme açık olduğu memleketimizde programını -gerçekleştirmek yolunda daima kanun içinde çalışmış ve çalışmakta devam etmiştir, Aklı -başinda hiçbir 


üyesi bomba atmak gibi çılgınca suikastlerle ve ahmakça sabotajlarla programının gerçekleşmiyeceğini gayet iyi bilir. Biz, Türkiye İşçi Partisinin aklı başında ve programını içtenlikle kabul etmiş üyeleririn hiç birinin bir tertibin maşası olmayacakları inancındayız. İzmir olayının gerçek suçlularının ortaya çıkması için Sükan'ın hemen istifası bir hukuk devletinde gerçekleşmesi en normal bir davranıştır. 
Sükan yerinde kalmamalıdır, çekilmelidir. E 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MERKEZ YÜRÜTME 
KURULU TOPLANDI 


Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu, 4 
Ağustos günü Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın başkanlığında toplanarak, Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri ve son olayları görüşmüştür. 

Toplantıda, seçim komitesince düzenlenen rapor üzerindeki parti görüşünü belirlemek üzere çalışmalar yapılmış, bu arada, Genel Başkan Mehmet Ali Aybar; bir konuşma yapmıştır. Aybar, konuşmasında, özetle şunları söylemiştir: 

“Seçim güvenliği, seçim gününde, oyların güven içinde kullanılmasından ibaret değildir. Seçim güvenliğinin; seçim sathımâiline girildiği tarihten başlaması gerektir. Yalan, iftira, taşlı sopalı saldırılar, o tarihten itibaren, seçim suçu sayılarak, titizlik ve ciddiyetle takip edilmeli, şiddetle cezalandırılmalıdır. 
Oysa, son seçimler, bu gibi suçları takiple görevli olanların bizzat bu gibi füllerin tertipçisi olduklarını bir kere daha ortaya koymuştur. İçişleri Bakanı'- nın Türkiye İşçi Partisi aleyhindeki tezvirleri, kitap halinde halka dağıtılmıştır. Üstelik seçimler sırasın- da güvenliği sağlama görevi, ayni İçişleri Bakanı'nın uhdesinde o kalmıştır. Seçim dönemine girilmesiyle birlikte seçimlerle doğrudan doğruya ilgisi olan bakanlıkların yalnız genel seçimlerde değil, kısmi ve mahalli seçimlerde de tarafsızlıkları mutlaka sağlanmalıdır.” 


Aybar, daha sonra, seçim döneminde, basının ve TRT'nin de tam tarafsızlığınin sağlanması gerektiğini belirtmiş, “Oysa, basın bir yana, devlet müessesesi olan TRT'nin TİP aleyhindeki tutumunu ancak Yüksek Seçim Kurulu'ndan karar çıkartarak önlemek mümkün olmuştur.” demiştir. 


TİP Genel Başkanı, şöyle devam etmiştir: 

“İçişleri Bakanlığı'nın, İlçe Seçim Kurulları'ndan, TİP'e oy veren köylerin adresini istediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şüphesiz, bize oy veren köylere, AP iktidarı, özel bir muamele uygulayacak, bu köylerdeki uyanan vatandaşlarımızı türlü yollardan cezalandırmak isteyecektir. Olmaz böyle şey.. Seçim Kanunları bu gibi işleri kesin olarak önlemelidir.” 

Mehmet Ali Aybar, daha sonra, Devlet Hazinesinden bazı partilere yapılan para yardımını eleştirmiş, TİP'e hiç -yardım edilmediği halde, diğer partilere tutarı milyonları bulan para yardımı yapıldığın- dan bahisle, bu durumun partilerarası hukuki eşitlik prensibini zedelediğini ifade etmiştir. 

Merkez Yürütme Kurulu, III. Büyük TİP Kongresi'nin toplanma tarihinin ve tüzüğün ilgili maddesi uyarınca, örgütlere bildirilecek “teklif maddeleri"- nin belirlenmesi, mahalli meclislere seçilen TİP üyelerinin, TBMM grubundaki TİP temsilcileri gibi, partiye yapacakları bağışlarla ilgili konuları da görüşmüş ve bu konularda kararlar almıştır. 


TiP Haberleri 


Seçim Kanunlarında istediğimiz 
Değişiklikler 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in seçim mevzuatıyla ilgili mektubuna aşağıdaki cevabi mektubu göndermiştir. 


S ayın Bakan, 


Seçim kanunlarında düşünülen tadilâtla ilgili mektubunuzu memnuniyetle aldım. 


Seçimle ilgili mevzuatın, demokratik düzenin 


tarsini ve devamlılığı bakımından önemi aşikâr-- 


dır. İktidarda bulunan partinin çıkarları göz önün- de bulundurularak yapılan seçim kanunları, muhalefeti teşkil eden fikir akımlarını ve vatandaşları tatmin etmeyeceği ve gerçeğe uymayan sonuçları tescil edeceği için, demokratik dengeyi ve dolayısile sosyal ve siyasi huzuru sağlayamaz. Kaldı ki, muhalefetin temsil gücünü kısıtlamayı hedef alan seçim kanunları, hiçbir iktidar ebedi olmadığından, erinde sonunda bu kanunları çıkarmış olanların da zararına olur. Yakın tarihimizde bunun örnekleri görülmüştür. 

Bundan dolayı, muhalefet partilerinin görüşle- 


“rini belirtmeleri hususundaki teklifinizin, tasarının 


hazırlanmasına muhalefet partileri temsilcilerinin filler iştiraklerirni sağlıyacak biçimde geliştirilmesini temenni etmekteyiz. Teklifinizin gerçekten yararlı bir adım olması buna bağlıdır. Tasarı, ortak çalışmaların ürünü olmalıdır. Ancak bu takdirde 


bir sondaj niteliğinden ileriye geçilmiş olur. 


Sayın Bakan, 


Seçim güvenliğinin gerçekten sağlanması çok önemli bir konudur. Seçim güvenliği sadece oyların güven içinde kullanılması biçiminde mütalea edilemez. Seçim güvenliği, seçim sathı mailine girildiği günden itibaren sağlanmak gerekir. Seçim sathı mailine girilmesiyle partilerin ve kişilerin gerçek hüviyetlerinin yalan, iftira ve sair gayrı meşru yollar-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Í Büyük Kongre 26 Ekim'de 


Türkiye İşçi Partisi Büyük Kongresi 'nin, 26 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. 

Merkez Yürütme Kurulu, 4 Ağustos günlü toplantısında, konuyu ele almış ve “çok zorunlu bir nedenle ertelenmedikçe”, TİP Olağan Kongresi'nin, 26-30 Ekim tarihleri arasında 
| Ankara'da toplanmasına karar vermiştir. 

Ankara'nın şartları oelvermediği takdirde, kongre, Adana'da toplanacaktır. Söz konusu karar, bir genelge ile TİP örgütlerine duyurul- 
| muştur. 
| Ayrıca, TİP Tüzüğü'nün 18/h maddesi uya- 
i rınca, örgüte, aşağıdaki teklif maddelerinin bildirilmesine karar verilmiştir: 


'mlarak (toplu beyan, miting, gösteri yürüyüş- 


1. Gençlik sorunu, 

2. Son zamanlarda daha belirgin hale gelen, dinin siyasete âlet edilmesi ve irtica kuruluşlarının iktidarca desteklenmesiyle, bunlara bağlı olarak yaygınlaşan irticai hareketler, 

3. Kredi dağıtımı ve küçük üreticinin korunması, 

4. Anayasa'mızın, muhtelif maddelerinde vatandaşlara tanıdığı hakların topluca kulla- 


leri ve bunun gibi...) savunulması, 


5. Ortak Pazar ve NATO'dan çıkılması, 

6. İkinci Büyük Kongremiz kararlarında kesin ifadesini bulmuş olan, İkinci Milli Kurtuluş ve Sosyalizm İçin Mücadele'mizin halka daha çok maledilmesi. 


dan tagyir edilerek seçmen kütlelerinin olumsuz yönden etkilenmesi kesinlikle önlenmelidir. 


Hür seçimler, seçmenin oyunu gerçekleri bilerek kullanması şartına bağlı olduğu cihetle, vatandaşların yalan ve iftiralarla zihinlerinin bulandırılması önlenmekle yetinilmeyip, gerçeklerin vatandaşlarca öğrenilmesi sağlanmalıdır. Bu arada bir devlet müessesesi olan TRT'ye, Anayasanın 56. maddesi ışığında demokratik hayatımıza ve özellikle seçimlerin tarafsız cereyanına gerçekten yardımcı ollacak bir nitelik kazandırılmalıdır. 


Ayrıca taşlı sopalı saldırılarda bulunarak seçmeni sindirmeye kalkışmak, kamu düzenini ihlâl ettiğinden başka, seçim güvenliği ve dürüstlüğünü temelden zedeleyici ve seçimlerin meşruiyetini gölgeleyici davranışlar olarak mutlaka en ağır müeyyidelere bağlanmalı bu gibi fiillerin hepsi de, şikâyet hakkı mahfuz kalmakla beraber, resen takibi zorunlu mevaddan sayılmalıdır. 


Beri yandan, genel seçimlerde o İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanlıklarının tarafsızlığını sağlıyan Arayasa prensibinin kısmi ve mahalli seçimlere de teşmilini, son seçimlerin cereyan tarzının olumsuz örnekleri ışığında, zorunlu olduğu kanaatine varmış bulunuyoruz. 


Sayın Bakan, 


Bilindiği gibi, her partinin, kutuplaştırdığı seçmen kütlesi oranında Parlâmentoda temsil edilmesi, temsili sistemin bir gereği bulunduğundan, bugünkü sistemin bu prensip ışığında tadili zorunlu olmaktadır. Bu, ulusal artık sistemine dönülmekle olur. En âdil sistem şüphesiz ulusal artıklı nisbi temsil sistemidir. Ulusal artık sisteminin kabul edilmemesi takdirinde “geniş seçim çevresi” usulünün bugünkü sistemin adaletsizliğini, kısmen de olsa gidereceği kanaatındayız. 


Seçim adaletini sağlama bakımından üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu da, partilere devlet hazinesinden para yardımı yapılmasiyle ilgilidir. Mali yardım sisteminin bugün uygulanan şekli, partilerin seçimlere eşit olmayan mali olanaklarla katılmaları doğrultusunda esasen mevcut farkları büsbütün derinleştirmektedir. Anayasa hükümleriyle çelişen bu eşitsizliğe son verecek tadilâtın yapılması bize zorunlu görünüyor. 


Keza müşterek oy pusulasının mahalli seçimlerde de kullanılması, pek çok yolsuzlukları önleyeceğinden bu yola gidilmesi faydalı olacaktır. 


Sayın Bakan, 


Yurt dışındaki vatandaşlarımızla, kütüğe kaydedildikleri yerde seçim günü bulunamıyan vatandaşlarımızın oy kullanamamaları bugünkü seçim kanunlarımızın en önemli boşluklarından birini teşkil etmektedir. Seçme hakkının fiilen kısıtlanması sonucunu doğuran bu durumun mutlaka islâhı gerekiyor. Bu, merkezde ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde daimi bir seçmen kütüğü ihdası ile sağlanabilir. Bu olmadığı takdirde seçmen kütükleri yazımının seçimin başlangıç tarihinde başlaması ve seçim gününe pek yakın tarihte kesinleşmesi usulüne dönülmelidir. Uzun ikâmet şartı kaldırılmalıdır. 


Seçmen yaşının 18'e indirilmesinde de fayda mülâhaza etmekteyiz. Böylece medeni rüşt ile siyasi rüşt birleştirilmiş ve 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşların siyasi partilere girebildikleri halde seçmen olamamaları gibi bugünkü gayri tabii duruma da son verilmiş olacaktır. 


Sayın Bakan, 


Seçim kanunlarında yukardaki prensipler ışığında tadilât yapılmasında demokratik düzeni kökleştirme bakımından büyük faydalar bulunduğu kanısındayız. Bakanlığınızda kurulmasını teklif ettiğimiz, partilerin eşit sayıda temsilcilerinden vücut bulacak komisyonda görüşlerimizi ayrıntılı olarak açıklamaya hazır olduğumuzu bildirir, saygılarımı sunarım. 


Mehmet Ali Aybar 


eek 


onya TiP Örgülü 


üva 


Açtı 


Bilindiği gibi 23 Temmuz 1968 günü Konya'da bazı ilerici gençlik kuruluşları Amerikan emperyalizmini telin maksadı ile bir miting düzenlemek istemişler; fakat gerici çevrelerin kötü sonuçlar vermesi muhtemel olan karşı - miting hareketi karşısında, büyük bir olgunluk göstererek kararlaştırdıkları mitingten vazgeçmişler ve bunu halka duyurmuşlardır. 


Gençlerin bu davranışına rağmen bir karşı mitingin bütün hazırlıklarını yapmış ve kanunsuz olarak başlamağa azmetmiş olan gerici çevreler, herkesin bildiği olayları meydana getirmişlerdir. Bu konuda Türkiye İşçi Partisi Konya İl Başkanı Ali Kurt'un gözlemi şöyledir: “Vilâyet binası önüne duran kalabalığı biriktirenler tamamen AP'nin militanlarının başkanlıklarını yaptığı 19 dernek ve diğer sağcı kuruluşlardır. Bunların kışkırttığı ve öncülük ettiği kalâbalık neticede TİP İl Merkezi içinde hiç bir parça eşya kalmamacasına, kapı kanadı ve pencere çerçevesine varıncaya kadar yağma ediliyor. Bir Sendika, Öğretmenler Derneği, Yeni Konya Gazetesi, iki kitapçı, lokanta ve pavyonlar tahrip ediliyor. TİP İl Başkanının yazıhanesinin camları kırılıyor. Evini de tahrip etmek üzere satılık bazı kimseler gönderiliyorsa da mahalle halkının direnişi karşısında kaçıyorlar.” 


Konya ili TİP örgütü, partiye karşı yöneltilen bu saldırı ve tahrip olayı karşısında savcılığa başvurmuş ve mahkeme aracılığı ile yapılan tahrip tesbit edilmiş ve tazminat dâvası açılmış bulunmaktadır. 


Konya il örgütü ayrıca olaylardan sonra; Başbakan Demirel, İçişleri Bakanı Sükan'a birer telgraf çekmiş ve bir bildiri yayınlamıştır. Telgrafların ve yayınlanan bildirinin metni aynen şöyledir: 


“İçişleri Bakanlığına - Ankara - Anayasamız siyesi partileri demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları sayar. Türkiye İşçi Partisine karşı girişilen tertip ve zalimâne baskıların müsebbibi Bakanlığınızın tutumudur. Dördüncü defadırki Konya İl Merkezi tecavüze uğra- 


TİP Haberleri 


mış, partililerimizin can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. Gerekli tedbirlerin alınmasını saygı ile rica ederim.” 


Başbakana çekilen telgraf ise şöyledir : 


“Sayın Süleyman Demirel, Başbakan - Ankara - Hükümet Başkanı olarak can ve mal emniyetimizin korunmasını, partimize ve partililerimize karşı girişilen tecavüz hareketlerinin durdurulmasını saygı ile rica ederim.” 


Konya İl Başkanı Ali Kurt tarafından çekilen bu telgrafa Başbakan yerine Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, siyasi tarihimize kara bir leke olmaktan başka bir niteliği olmayan bir telle cevap vermiştir. Adalet Partisi yöneticilerinin tam bir gaflet ve dalâlet içinde olduklarını gösteren bu yüz karası vesika Türkiye İşçi Partisi arşivine - bir gün mutlaka hesabı sorulacak - bir belge olarak girmiştir. 


Konya ilinin yayınladığı bildiri. şöyledir : 


28.7.1968 Pazar günü TİP İl Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un Başkanlığında saat 11.00- den 14.30'a kadar Akşehir İlçe Başkanı Mustafa Topal, Seydişehir İlçe Başkanı Nuri Özgen, Karaman İlçe Başkanı V. Mustafa Yılmaz, Ereğli İlçe Başkanı Mehmet ‘Aşçılar, ve Merkez İlçe Başkanı V. Şerafettin Arıöz'ün katılmalarıyle bir toplantı yapılmıştır. Parti içi sorunları ve 


son müessif Konya olayları müzakere edilmiş Anayasa teminatı altında bulunan can ve mal emniyetini sağlamakta ve demokratik hürriyetlerin korunmasında iktidarın gerekli tedbirleri almadığı ve özellikle Partimize karşı hasmane hareketlerin teşvikçisi olduğu esefle müşahede edilmiştir. 


İktidarın partizan idareyi bırakıp, halkimızın mutluluğuna hizmet anlayışı içinde icraat yapmasını, olayların gerçek suçlularını adalete teslim etmesini temenni eder; zarara uğrayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun deriz. 


Anayasa düzeni içinde Partimizin Tüzük ve Proğramı çerçevesinde memleketimizin sömürüden kurtulması, demokratik, bağımsız ve 


memleketimizin şartlarına özgü TÜRK SOSYA- 


LİZMİNİN kurulması ve iktidara gelmesi için gerekli çabayı göstermek ve çıkarılan tüm engelleri aşmak azmindeyiz.” 


Toplantıya katılanların topluca imzalädiklari bildiri kamu oyuna duyurulmuştur. 


£ mt 


YENİ KURULUŞLAR : 


Adana il yönetim kurulu Tufanbeyli (eski adıyla Mağra) ilçesini yeniden teşkilâtlandırmış bulunmaktadır. Bu ilçe emekçilerinden gelen bir mektubu “Emekçi Halktan Partisine” sütunlarımızda bulacaksınız. 


Diğer yandan, Amasya ilimiz de ilçelerde teşkilâtlanmaya devam etmektedir. Taşova ilçesinden sonra, son olarak Göynücük ilçemiz de bakkal Ahmet Morkoç'un başkanlığında kurulumuş bulunuyor. Gümüşhacıköy ve Suluova ilçelerimizde de kuruluş hazırlıkları ilerlemektedir. 


“Ekmeğe Zam'ma Hayır” 
Kampanyası 


İstanbul fırın işçisi kardeşlerimizin, hayat pahalığı karşısında istedikleri küçük ücret arttırmasını, gene İstanbul'un emekçi halkına yüklemek isteyen 


“fırıncıların ekmeğe zam isteği karşısında, Türkiye iş- 


çi Partisi İstanbul il teşkilâtı, zammı önlemek için bir kampanya açmış ve bir günde 15 bin imza toplanarak T.İ.P. İstanbul Belediye Meclis Grup Başkanı Can Açıkgöz aracılığı ile Belediye Başkanlığına sunulmuştur. Bu kampanya karşısında, ekmeğe zam veya aynı mahiyette olmak üzere gramajın küçültülmesi lehinde olan Belediye Başkanı, bu eğiliminden vazgeçmiş görünmektedir. 


Balatta Parti Görevlisi lokali 
Açıldı 


İstanbul'da, Fikirtepe, Sağlamcılar, Kasımpaşa'- dan sonra 4. parti görevlisi lokali Balat'ta açılmış bulunuyor. Parti üyesi Mustafa Davulcu'nun görevli bulunduğu lokal her akşam açılmakta, çevredeki partili ve partisiz emekçilerin tanışması sağlanmaktadır. 
Bu arada lokalde konferanslar ve sohbet toplantıları 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Örgütlenme 
| Çalışmaları 


aa | 


da yapılması kararlaştırılmıştır. Lokal kitaplığı kurulmuştur. 


Zonguldak Teşkilâtlanma çalışmaları 


Mahalli seçimlerden sonra il yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda Parti çalışmalarının etkin olabilmesinin ancak örgütlenme ile mümkün olduğu gerçeğini gözönünde tutarak bu alanda çalışmaları yoğunlaştırmak ve il yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere ilçe yöneticileri ve faal elemanlarının da katıldığı bir teşkilât bürosu kurulmuştur. - Büro, ilk toplantısında aşağıdaki hususları tesbit etmiştir: 

Yalnız seçim döneminde yapılan propaganda, halk üzerinde yalnız seçimden seçime hatırlanmak ve oy alıp gitmek anlamına gelmektedir. Oysa Türkiye İşçi Partisi aşağıdan yukarıya halkla elele vererek demokratik yoldan sosyalizmi kurmaya çalışan ve öteki partilerin tümünden farklı bir partidir. Bu yüzden de gerçekten halkın partisidir. Bu değişik ve gerçek durumu halka anlatabileceğimiz her müsait günümüz, bizim için bir seçim kampanyası günüdür, öyle olmalıdır. Bunun için vakit geçirmeksizin önümüzdeki büyük imtihana, 1969 seçimlerine hazırlanmak gerekmektedir. Bu çalışmalar iki koldan, eksik ilçeleri kurma yoluyla teşkilâtı bütün ilçelerde tamamlarken, diğer yandan köy görevlilerinin en kısa zamanda tayini yoluyla yürütülecektir. Bu görevliler diğer köylerdeki tanıdıkları vasitasile yeni görevliler seçimini de kolaylaştıracaklardır. Bundan başka, parti lokallerinin devamlı açık tutulmasının sağlanması, mahalli meselelerde vatandaşa yardımcı olmak, il başkanının yönetimindeki Sömürücüye Yumruk gazetesinin, . diğer ilçelerdeki arkadaşlarımızın da maddi ve manevi gayretlerile devamlı çıkmasını temin ve gazetede mahalli meselelere daha büyük yer verilmesi üzerinde durulan konular arasındadır. 


Çalışmalar kısa sürede semeresini vermeye başlamıştır. İlk olarak Ereğli örgütü köy görevlilerini tayin etmeye başlamış, diğer yandan Bartın, Çaycuma, Devrek ve Ulus ilçelerinin kurulma hazırlıkları ilerlemiştir. 
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KONGRELER 


MANİSA (TURGUTLU) : 


li Ağustos Pazar günü yapılan ilçe kongresinde, İl Başkanı Ali Rıza Duranlı da hazır bulunarak, bugün içinde bulunduğumuz şartların Birinci Kurtuluş Savaşı öncesi dönemiyle kıyaslamasını yapmış ve ikinci milli kurtuluş mücadelemizin mutlaka başarıya ulaşacağını belirtmiştir. Üye İbrahim Erdoğan, Türkiye'nin kalkınmasının ancak sosyalizmle mümkün olabileceğini örnekler vererek izah etmiştir. İlhan Lim de gençlerimizden çok şeyler beklediğimizi anlatarak, bütün aydın ve ilerici gençliği Türkiye İşçi Partisi saflarında toplanmaya çağırmıştır. 


Üyelerin tenkit ve temennilerinden sonra yapılan seçimlerin sonunda yeni ilçe yönetim kurulu, Ayhan Kırgız (başkan), İbrahim Erdoğan (sekreter), Ali Bulutlu (sayman) ile üye Oral Öner ve Ekrem Yıldırım'dan meydana gelmiştir. 


ADIYAMAN (GÖLBAŞI) : 


Aynı gün yapılan Gölbaşı ilçe kongresi, olumlu bir hava içinde geç saatlere kadar devam etmiş, İl Başkanı Ziya Önder de kongrede hazır bulunmuştur. 
Kurucu yönetim kurulunun dâveti üzerine Genel Sekreter Sargın'ın Kongre Başkanlığına çektiği aşağıdaki telgraf, hazır bulunanların T.İ.P. lehine geniş tezahüratına yol açmıştır : ; 


“Türkiye İşçi Partisi Kongre Başkanlığına, Asfalt mah. Turan Özdemir kıraathanesi 


Gölbaşı — ADIYAMAN 


Ekonomik ve siyasi alanda dar boğazlara sürüklerdiğimiz ve iktidardaki hâkim sınıf temsilcilerinin memleket meselelerini çözme imkânlarırı yitirdiğinin gittikçe daha geniş kütlelerce kavrarmaya başladığı günümüzde, Türkiye İşçi Partisi, emekçi halkımızın tek umudu olarak yurt ölçüsünde teşkilâtını genişletmekte, programı ve çalışmalarıyla milletçe geleceğimize ışık tutmaktadır. 


Bütün partili kardeşlerimin, bu ağır tarihi görevlerinin bilincine ermiş olduklarından emin olarak kongrenize içten başarılar diler; kongre delegeleri ve sayın misafirlere selâm ve saygılarumı sunarım. 


Bir Türkiye İşçi Partili olarak, emekçi halkımıza hizmet yarışında seçilerek yeni görev ve sorumluluklar yüklenecek arkadaşlarımı can- dan kutlarım.” 


İl Başkanı Ziya Önder konuşmasında, doğu emekçilerin yaşantısını ve kapitalist oyunlarını örnekler 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vererek anlatmıştır. Söz alan Mehmet Tükenmez de, iç ve dış sömürgenleri açıklayarak bugün toplumumuzda bir avuç kapkaççı bezirgânın saltanat sürdü- günü belirtmiş ve sözlerini şöyle bağlamıştır: “Biz uyanmış emekçiler olarak diğer uyanmamış emekçi kardeşlerimize gücenmiyoruz. Çünkü onlara gerçekler şimdiye kadar anlatılmadı. Dolayisile emekçi halk yığınları bu bakımdan kendi ağırlıklarını henüz Türkiye Büyük Millet Meclisinde gösteremedi. Ama bu ergeç olacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler su borusunun musluğunu açtık. Artık bu suyu kimse durduramaz. Millet uyandıkça tıpkı akarsu gibi gittikçe büyüyerek, kabararak akacaktır, akmaktadır.” 


“BP TKTIDARIN 


TİP Genel Sekreteri Rıza Kuas, ekmek fiyatlarına yapılan zamla ilgili olarak, TİP Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi'n- de bir konuşma yapmıştır. 


Kuas, şöyle demiştir: 


Kardeşlerim, yabancılarla işbirliği yapan kompradorların, toprak ağalarının ve Amerikancı bürok- 


i ratların iktidarı olan A.P. iktidarı; emekçi halkımı- 


za karşı yeni yeni oyunlara başvurmuş bulunuyor. 


A.P. iktidarının son marifeti: Esnaf Dernekleridir. Bu dernekler A.P. iktidarının halkımızın çeşitli sınıf ve tabakalarının bölmek için giriştiği sayısız faaliyetlerinden sadece biridir. Demirel hükümeti iktidara geçtiği ilk günden beri büyük bir dikkatle yürüttüğü bu parçalama politikasının ilk kurbanları, hepinizin bildiği gibi, işçi sınıfı olmuştur. AP. 


| iktidarının, Amerikan doları ile ayakta duran Türk - 


İş ve onun yöneticilerine dayanarak kurduttuğu sarı sendikalar işçi sınıfımızın bölünmesine vasıta olmuşlardır. A.P. iktidarı şimdi de küçük esnaf ve zanaatkârları bölmek ve onları yabanci ile işbirliği yapan kompradorların maşası haline getirmeğe çalışmaktadır. 


AP. iktidarının tezgâhladığı esnaf dernekleri; 


i Küçük esanf ve zanaatkârları bölmek, birbirine dü- 


şürmek ve böylece kompradorların kucağına atmak mwaksadındadır. A.P. iktidarının giriştiği bu hareket küçük esnaf ve zanaatkârların partizanca bir tutumun içine sokulması plânından başka bir şey değildir. Bu dernekler faaliyete geçer geçmez küçük es- 


i nef ve-zanaatkârlar; Belediyeler tarafından, Bankalar 


tarafından, Büyük tüccarlar tarafmdan A.P.'li olup olmadıklarına göre muamele - göreceklerdir. Tabii, A.P.li olanlara her yerde kolaylık sağlanacak, her tarafta öncelik tanınacaktır. 
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Seçim sonunda ilçe yönetim kurulu yaş ortalamas125'i geçmiyen aşağıdaki üyelerden kurulmuştur: Mehmet Tükenmez (başkan), Abuzer Gültekin (sekreter), M. Yaşar Yetişken (sayman), Mehmet Bektaş, Mustafa Öztürk, H. Ali Tutuk, Mehmet Solmâz. 


ORDU (FATSA) : 


2 Nisan günü yapılacakken, AP ileri gelenlerinin 
tertip ve saldırısı sonucu geri bırakılan - elebaşıları- nın halen Mahkeme huzurunda oldukları geçen sayımızda bildirilmişti- Fatsa birinci ilçe kongresi, 29 
Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Türlü engelleme ve yıldırma teşebbüslerine başarı ile göğüs germesini 


IN OYUNLARI” 


Görüldüğü gibi; Halkını, işçisini, esnafını bölmekten başka bir şey düşünmeyen böyle bir iktidara dünyanın herhangi bir yerinde rastlamak imkânsızdır. A.P. iktidarının bu bölücü, parçalayıcı gayretlerinin emekçi halkımıza ne büyük zararlar verdiğiri sayısız örneklerle anlatmak mümkündür. Bunun en son örneği: İstanbul'un emekçi halkının yediği ekmek üzerinden oynanmak istenen oyundur. 


Bilindiği gibi iş şartları son derece bozuk, çalışma şaatleri belirsiz olan fırın işçileri kardeşlerimizin baskısı karşısında fırın patronlarından küçük bir zam koparılmıştır. Fakat zarar ettiklerini söyleyen patronlar iki aydır bu zammı vermeye yanaşmamışlardır. Neticede, patronlarla işbirliği halinde bulunan sendika ve patronlar A.P.'li Belediye Başkanının kapısına giderek; Ya ekmek fiyatlarının arttırılmasını ya da ekmek gramajının düşürülmesini istemişlerdir. Kısaca işçiye yapılan üç kuruşluk zammı İstanbul'un emekçi halkının sırtından fazlasiyle çıkarmak cihetini seçmişlerdir. Böylece dikkatleri işçinin aldığı üç kuruşluk zamma çevirerek, kendi kârlarına kâr katmak plânını gerçekleştirmeğe çalışmaktadırlar. Beri yandan da İstanbul halkını, binbir güçlük içinde çalışan fırın işçisi kardeşlerimizle karşı karşıya getirmek kurnazlığına sapmışlardır. Biz bir yandan fırın işçilerine, öte yandan İstanbul'un emekçi halkına oynanmak istenen bu oyunun kesinlikle karşısındayız. Ve de bu oyunu oynıyanların maskelerini çekip çirkin yüzlerini ortaya çıkaracağız. Bunun içindir ki Türkiye İşçi Partisi olarak; işçiye yapılan zamma EVET, ekmeğe yapılacak zamma HA-YIR kampanyası açmış bulunuyoruz. Bu kampanya- nın İstanbul halkı tarafından destekleneceğine ve ekmeğe yapılması düşünülen zammın durdurulacağına inanıyoruz. 
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bilen Fatsalı kardeşlerimiz, bu imtihandan da yüzlerinin akı ile çıkmasını bildiler. 


Köylü emekçi kardeşlerimizin çoğunlukta olduğu kongrede, yurt ve dünya sorunları bölümünde ardarda söz alan emekçiler, Türkiye’nin içinde bulunduğu bozuk düzeni örnekler vererek anlatmışlar, tek kurtuluş. yolunun Türkiye İşçi Partisi saflarında sosyalizmi gerçekleştirmek olduğunu söylemişlerdir. Son olarak konuşan il başkanı Kemal Aksoy, burjuva sınıfının halk karşısına uşaklarını çıkardığını belirterek söze başlamıştır. Aksoy, Dolmabahçe olaylarma deginerek, toplum polisinin iktidarın maşası olma şeklindeki tutumunu yermiş, Amerikan sömürüsünün sonunun geldiğini Dünyadan örnekler vererek anlatmıştır. Konuşmacı, daha sonra din istismarcılığından da bahsederek, TİP'in halkın dinine içtenlikle saygılı olduğunu, çünkü insana saygılı olduğunu belirtmiştir. 


Kongrede seçilen yeni yönetim kurulu, görev bölümünde Ziya Yılmaz'ı başkan, Fikri Sönmez'i sekreter, Abdullah Ceceloğlu'nu da sayman seçmiş, Suat Uygun ve Zeki Şahin de üye olarak kurulda görev almışlardır. - 


İÇEL (TARSUS): 


Tarsus ilçe kongresi 4 Ağustos Pazar günü Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Münir Cerit'in başkanlığında toplanmıştır. Geçen devrenin eleştirilmesinde söz alan delegeler, özellikle - köylerle yakın temasın sağlanması ve bunun için de bütün köylere gitme lüzumu üzerinde durmuşlar, 2 Haziran seçimlerinde gidilebilen köylerden alınan oy yüzdesinin daha fazla oluşuna dikkati çekmişlerdir. Münir Cerit konuşmasında, öncelikle parti üyelerinin görevleri ve Parti'nin disiplin anlayışı üzerinde durmuştur. İçel İl Başkanı da Parti gelirlerinin arttırılması konusunda görüşlerini belirtmiştir: Yapılan seçimler sonunda Derviş Sabır, Ahmet Duran, Necati Dağlı, Yılmaz Cingöz, Daniş Boroğlu, Ali Toros yeni yönetim kurulunda görev almışlardır. 


RİZE (PAZAR) : 


Genel Merkez temsilcisi olarak görevlendirilen Trabzon İl Başkanı Attilâ Aşut'un düzenleyiciliğinde Çayeli, Pazar, Çamlıhemşin ve Findıklı ilçe kongreleri ardarda yapılmaktadır. 


Kongreye sunulan kurucu yönetim kurulunun çalışma raporunda, ilçe çalışmalarile birlikte, Türkive'- nin bugün içinde bulunduğu ortamın rakamlarla tahliline de geniş yer verilmişti ve rapor şu çağrı cümlelerile son buluyordu. 


“Sayın üyeler ve muhterem misafirler, 


Kısaca arzettiğimiz, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik açıdan acıklı durumunu dirlediniz. 
Bu durumun değişmesi, Türkiye İşçi Partisinin, senin iktidara geçmene bağlıdır. Türkiye İşçi Partisi, Anayasa nizamı içinde, senin oyunla seni iktidara getirecek olan lokomotiftir. Bu lokomotifin yolcusu ve yürütücüsü sen olacaksın. 
Yalan ve iftiralara inanma, partine sahip çık. 
Seçimlerde olmayacak vaatlerde bulunanlar, kazmanla yaptığın köy yoluna bir grayder gönderseler yakıtını senden istiyorlar. 


Hepinizi saygılarla selâmlar, hayırlı olmasını dileriz.” 


kongrenizin 


Serbest konuşmalar bölümünde ilk sözü alan Kenan Erdinç, Türk toplumunun tarihsel gelişimi üzerinde etraflıca durarak, “Türkiye'de şimdiye kadar gelen partiler hiçbir zaman halka saygı göstermemiştir. 
Çünkü halkın devleti kurulmamıştır. Dışa bağlı ve halka karşı güçler şimdi devlet yönetiminde egemendir. Sosyalizme yapılan iftiraların kökü dışardadır.” 
demiştir. Divan Başkanı Attilâ Aşut ise konuşmasında çeşitli sorunlara değinerek özetle şunları söylemiştir: “Son zamanlarda bazı partiler bizim sloganlarımızı kullanarak sola baraj çekmek istemektedirler. Bu bir aldatmacadır. Türkiye İşçi Partisi bir sınıf partisidir; bunu açık ve kesin olarak ilân eden tek partidir. Öteki partiler, hem fakirden, hem de zenginden yanayız, diyorlar. Fakirle zenginin, kapitalistle emekçinin çıkarları bir değil, zıttır. Bu bakımdan zenginden yana olan mutlaka fakire karşıdır. Hem kurttan, hem kuzudan yana olunmaz”. 


Seçimlerden sonra yeni yönetim kurulu, Kenan Kantoğlu'nun başkanlığında, sekreter Mümtaz Doğan, sayman İbrahim Gümüş ile üye Sabit Yazıcı ve Halil Ceviz'den teşekkül etmiştir. 


İSTANBUL KONGRELERİ : 


4 ve 11 Ağustos Pazar günleri İstanbul iline bağlı 
ilçe kongrelerinin yapılmasına devam edilmiştir, 


KADIKÖY : 


İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Nazife Cemgil- 


in başkanlığında, 11 Ağustos günü Yeşilsaray salonunda yapılmıştır. Kongrede hazır bulunan Merkez Yü- 


rütme Kurulu üyesi ve Urfa milletvekili Behice Bo- ` 


ran, bir konuşma yapmıştır. Seçimlerden sonra yeni yönetim kurulu, Armağan Onuş, Ali Sel, Fevzi Kotay, Müzehher Vâ-Nü, İsmail Öztürk ve Erdoğan Şenge- 


—— ——————- 


zer'den meydana gelmiştir. 477) koaberler. 


Sayı 20, ct L1 'o% 


Aynı gün Azak tiyatro salonunda İl Hukuk Bürosu üyesi Nebil Varuy'un başkanlığında Eminönü ilçesinin 6. olağan kongresi de yapılmış bulunmaktadır. Kongrede yönetim kurulu seçimleri şöyle sonuçlanmıştır: Serkis Çerkesoğlu, Halil Kural, Murat Deliboz, Hilâl Yenidoğan, Ali Rıza Kaner, Şener Sarıcı ve Şeref Yıldız. 


EMİNÖNÜ : 


GAZİOSMANPAŞA : 
Büyük yazlık sinemada yapılan ilçe kongresi, Belediye Meclisi üyesi Yusuf Söğütlülü’nün başkanlığında toplanmıştır. Kongrede misafir olarak bulunan Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tekirdağ milletvekili Kemal Nebioğlu, bir konuşma yaparak, Parti çalışmaları hakkında hazır bulunanlara bilgi vermiştir. 
Gaziosmanpaşa ilçemizin yeni yönetim kurulu şöyledir: Şerafettin Oktay, Yusuf Baştopçu, Nuri Dökümcü, Mustafa Azaplı, Mehmet Vuran, İsmail Kurtuldu, İsmail Fedakâr. 


(Eminönü ve Gaziosmanpaşa kongrelerinde hazır bulunarak aynı mealde birer konuşma yapan Genel Sekreter Rıza Kuas'ın konuşmasının geniş bir özetini diğer sütunlarımızda bulacaksınız.) 


SİLİVRİ: 


8 Ağustos Pazar günü yapılan Silivri ilçe kongresinde yapılan seçimler sonunda yeni yönetim kurulunu, Sabahattin Semercioğlu, Gaffar Hastoprak, Erdem Yönet, Yaşar Ergin ve Mehmet Kahraman adlı üyelerimiz teşkil etmişlerdir. 


BAKIRKÖY : 


Aynı gün yapılan kongrede seçilen yeni yönetim kurulu görev bölümü yapmış, İsmet Ozan başkan, Tayfun Güzelyazıcı sekreter olmuştur. Kurulun diğer üyeleri şunlardır: Oktay Onker, Zeki Girgiçli, Osman Yalım, Mete Göktürk, Orhan Arpat. 


“ ÜSKÜDAR: 


Üsküdar ilçesinin 6. olağan kongresi 10 Ağustos Cumartesi günü Filiz düğün salonunda yapılmıştır. İl Başkanı Şinasi Kaya'nın kongre başkanlığına seçildiği kongrede milletvekili Ali Karcı yurt ve dünya sorunlarına değinen bir konuşma yapmıştır. Yeni Yö- 


netim Kurulu İlhan Ataöz'ün başkanlığında sekreter , 


Can Yücel, sayman Sezai Zeren, ile Kerime Özkul, Ali Rıza Güney, İsmail Bilyacıoğlu ve Ali Taşyosul'dan meydana gelmiştir. 


ZONGULDAK (KARABÜK) : 


11 Ağustos Pazar günü yapılan Karabük ilçe 
kongresi sonunda yeni yönetim kurulunu Mehmet Ardıç (başkan), Kadir Köylü (sekreter), Mehmet Yavuz (sayman), fi 9 A. Ali Aksan, Bekir Bolovacıklı ve Galip Deniz teşkil etmiştir. 


FINDIKLI İLÇE KONGRESİ : 


Trabzon iline bağlı Fındıklı ilçe kongresi, 10 Ağustos günü yapılmıştır. Kongre, Yönetim Kurulu üyesi Fikret Sunar'ın kısa konuşmasıyla açılmış, Divan Başkanlığı'na Trabzon İl Başkanı Attilâ Aşut, İkinci Başkanlığa Kenan Kantoğlu, 
Ciravoğlu getirilmişlerdir. 


Gündemin oylanıp kabul edimesinden sonra, Ata- türk, Devrim Şehitleri ve İstanbul'da polisler tarafından şehit edilen kardeşimiz Vedat Demircioğlu'nun manevi huzurlarında saygı duruşu yapılmış, daha sonra çalışma raporu okunmuştur. 


© Raporun oylanarak kabulü ve eski yönetim kurulunun aklanmasından sonra, konuşmalara geçilmiş, söz alan delegelerden Ali Duduhan, 1969 seçimlerinin önemini belirterek, öncelikle gelir sağlayacak bağış kampanyasına girmenin gerekirliğini belirtmiştir. 


Vural Acar, bir lokal kiralayarak, buradan sağlanacak gelirlerle ve düzenlenecek sanat organizasyonlarının gelirleriyle mali kaynakların güçlendirileceğini söylemiştir. 


Attilâ Aşut ise, üyelerin verecekleri aidat geliri ile ancak kira giderinin sağlanabileceğini belirtmiş, bunun dışında .partili olmayan Yİ A bağış sağlanabileceğini ifade etmiştir. 


Daha sonra, gündemin yurt ve dünya sorunları 


« üzerindeki serbest konuşmalarla ilgili maddesine ge- 


çilmiş, Kenan Kantoğlu, “Bu halk, tarihte emperyalizmi yenen ilk halktır. Elbette yine bu halk, zeytinyağı yerine parafin satanlardan, gecekondularını yıkanlardan, kendisini mağaralarda ineği ile birlikte vatıranlardan, kurtlu su içirenlerden mutlaka hesap soracaktır” demiştir. 


Bu konudaki son sözü alan i Başkanı Attilâ Aşut ise, şöyle demiştir : 


“Ülkemizde yıllardan beri bir demekrasi oyunu oynanmaktadır. Yapısı ve düşüncesiyle ayni olan siyasi partiler, sizi bölüp, daha kolay sömürmektedirler. Ve de çeşitli iktidar değişikliklerine rağmen, kaderinizde hiçbir değişiklik olmamaktadır. Çünkü halk iktidarda değildir. Türkiye'nin gerçek kurtuluş yolu, kula kul olmadan her türlü sömürüye karşı olan gerçekten demokratik bir yoldur” Bu, tam bağımsızlıktan yana, Anayasa'mızın eksiksiz ve tastamam uygulandığı sosyalizm ile mümkündür.” 


Daha sonra, seçimlere geçilmiş ve yeni yönetim kurulu, aşağıdaki üyelerden teşekkül etmiştir : 


Galip Hasanreisoğlu, Ali Duduhan, Reşat Engin, Hasan Özsoy, Cihan Engin. 


ERGANİ KONGRESİ : 


Ergani ilçe kongresi, 18 Ağustos Pazar günü yapılmış ve kalabalık bir delege ve dinleyici topluluğu tarafından izlenmiştir. Kongre Başkanlığına, Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbakır Milletvekili Dr. 
Tarık Ziya Ekinci getirilmiş, daha sonra faaliyet raporu okunmuştur. Faaliyet raporu üzerinde söz alan üyelerden Mehmet Yaşar Can, mahalli seçimlerde, ilçe yönetim kurulu üyelerinin, kendilerine ailece yakın diğer parti adaylarını desteklemelerini eleştirmiştir. 


Dr. Tarık Ziya Ekinci de ayni konuda konuşmuş 


“ve özetle şöyle demiştir : 


TiP Haberleri 


| 


TiP'ten Haberler 


“Bir sosyalistin bu şekilde davranışı son derece ayıptır. Gerçek bir toplumcu, bir Türkiye İşçi Partili, kendini emekçi sınıfa adamış olması gerekirken, ağaların ve patronların yararına çalışmışsa, bu sınıf bilinciyle telif edilemez. 

Gerçek sosyalist, savaşçı kişidir. Hayatını, istikbalini düşünmeden kendini savaşa adar. Bu kavgaya katılacağına, başka sınıfların hizmetinde çalışan birinin; kendine sosyalist demeye hakkı yoktur.” 


Mahalli Meclis Üyelerinin 
TİP'e Yapacağı Bağışlar 


Diğer siyasi partilere devlet hazinesinden milyonlarca liralık yardım yapıldığı halde, iç ve dış sermaye çevreleri tarafından beslenen bu örgütlerin aksine, Türkiye sosyalizmini ve ikinci Milli Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmek için binbir türlü yokluk içinde mücadele eden Türkiye İşçi Partisi, emekçi halkı bilinçlendirme ve örgütlenme yolundaki çalışmalarını daha da yoğunlaştırabilmek için, Mahalli Meclisler üyelerinden de bağış alacaktır. 


Alınacak bağışların miktarı, TİP Merkez Yürütme Kurulu'nun 4 Ağustos tarihli toplantısında saptanmıştır. Buna göre; 


Mahalli Meclis üyeliğinden alacakları para, yıllık 6 bin liranın altında olacaklar, elde edecekleri paranın yüzde 10'unu, 6 bin liradan fazla gelir sağlayacaklar ise yüzde 15'ini partiye bağışlayacaklardır. Bu bağışlar, TİP temsilcisi mahalli meclis üyeleri, huzur haklarını aldıkça ödenecektir. 


Merkez İlçe ve İl Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi üyesi olan TİP'liler, bağışlarını il saymanlığına, diğer ilçe ve bağlı kasaba belediye meclisi üyeleri ise, bağlı oldukları ilçe saymanlığına bağışta bulunacaklardır. (İl Saymanlığı'na yapılacak bağışlar, il merkezi henüz açılmamışsa, doğrudan doğruya Genel Saymanlık'a yapılacaktır.) ` 


Bu yoldan toplanan paranın dörtte biri, ilçeler tarafımdan, bir üst kuruluş olan il başkanlığına, il merkezi bulunmadığı takdirde, doğrudan doğruya Genel Saymanlık'a yapılacaktır. 


İl Genel Meclisi ve İl Belediyesi (Merkez İlçe Belediyesi) üyelerinden alınarak il başkanlığında toplanan paranın ise gene dörtte biri, il tarafından, bir üst kuruluş olan Genel Merkez'e iletilecektir. 


z 
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TiP'ten Haberler 


Ekinci, sosyalist devrim savaşçılarına örnek olarak, İstanbul'da Sükan'ın polisleri tarafından şehit edilen parti üyesi kardeşimiz Vedat Demircioğlu'nu almış, Vietnam savaşında hergün işkenceyle öldürülen veya savaşta vurularak ölen binlerce Vietnam gencinin örnek alınmasını istemiştir. 


Söz alan delegelerden bazılarının köylerdeki eşkiya baskısı, hayvan hırsızlığı ve cinayetlerden yakınmaları karşısında, Ekinci şunları söylemiştir : 


“Ağalık düzenine son verecek bir emekçi sınıf iktidarı, yani Türkiye İşçi Partisi iktidarı kurulmadan, köylerdeki hırsızlık, adam öldürme, baskın olaylarının ve ağaların emrindeki eşkiyaların zulümlerinin önü alınamayacaktır. 
Jandarmaların ve bazı devlet memurlarının da ağalara hizmet etmesi, köylünün çektiği sıkıntıların bir diğer sebebidir.” 

Ekinci, konuşmasını şu sözlerle bitirmiştir : 


“Türkiye İşçi Partisi, Türk demokratik hayatının ve Anayasa düzeninin devamının biricik teminatıdır. Devrimci kişi ve kuruluşlar, Anayasa düzenine bağlılıklarını TİP'e yardımcı olarak göstermelidirler. TİP'in, fonksiyonunu yitirmesi, Anayasa düzeninin son bulması demek olacaktır. Bu takdirde, artık ne politika dışı devrimci kuruluşlar yaşayabilecek, ne devrimci piyesler oynanabilecek, ne de özgürlük şiirleri okunabilecektir.” 


Konuşmalardan sonra, seçimlere geçilmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine Süleyman Yaşar, Haydar Turgay, Ömer Kan, Mehmet Kaya Gülsüm, Abbas Arı seçilmişlerdir. 


KULP İLÇE KONGRESİ : 


Kulp ilçe kongresi, 17 Ağustos günü yapılmıştır. 
Kongrede, Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci de hazır bulunmuş ve bir konuşma yapmıştır. 


Dr. Ekinci konuşmasında, delegeler tarafından belirtilen bölgesel dertlere değinmiş, Ağalık düzenine son verecek Türkiye İşçi Partisi iktidarı gerçekleşmedikçe, ağa - jandarma baskısından kurtulmanın olanaksızlığını belirtmiştir. 


Konuşmalardan sonra, delegeler, eski yönetim kurulunu aklamışlar ve seçimlere geçilmiştir. Yeni yönetim kurulunda şu üyeler görev almışlardır : 


Mehmet Sözer, Cengiz Demirel, Aydın Acar, Sadık Demir, Hüseyin Öztürk. 


BATMAN İLÇE KONGRESİ : 


Batman ilçe kongresi, 10 Ağustos günü yapılmıştır. Kongrede hazır bulunan Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci, Divan Başkanlığına seçilmiş ve burada da bir konuşma yapmıştır. 


TİP haberleri 


— e 


Ekinci; petrol sömürüsü ve yeni sömürgecilik konularına önemle yer verdiği konuşmasında, hâkim sınıfların, dış sömürücülerle elele milli kaynaklarımızı soyduğunu belirtmiş, Türkiye İşçi Partisi iktidara gelmeden bu soygunun önünün alınamayacağını söylemiştir. ; 


Batman İlçe Yönetim Kurulu'nun Çalışma Raporu'nda, özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yöneticilerinin Batman İşletmesinde kurdukları terörden söz edilmiş ve bu yöneticilerin birer AP militanı gibi çalıştıkları belirtilmiştir. j 


Raporun ilgili bölümünde yöneticilerin bu tutumları şöyle ifade edilmiştir : 


“Vatandaşlarımızın ekmekleriyle oynayarak, tarihin akışını tersine çevirmek isteyen bu zalim . yöneticiler, teşkilâtlandırdıkları kara kuvvetle, ayni zamanda saldırgan bir politika da uygulayarak etrafı kasıp kavurmaktadırlar.” 


İlçe yönetim kurulunun aklanmasından sonra seçimlere geçilmiş ve yeni yönetim kurulunda, aşağıdaki üyeler görev almışlardır : 


Mehmet Tebik, Sabahattin Saygılı, Osman 'Ocakçı, Ünal Hankişi, Beşir Kurt. 
SASON İLÇE KONGRESİ : 


Kalabalık bir delege ve dinleyici topluluğunun hazır bulunduğu Sason İlçe Kongresi, 9 Ağustos günü yapılmıştır. Kongreye katılan ve Divan Başkanlığına 


seçilen Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbakır 


Milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci bir konuşma yapmış ve Türkiye'nin geri kalışının ve halkın çektiği sıkıntıların temel nedenlerini açıklamıştır. 


Başkanlık Divanı seçiminden sonra, faaliyet raporu okunmuş eski yönetim kurulu aklanmıştır. Raporda, geçen yıl kurulan ve müteşebbis kurul olarak çalışan Sason İlçe Yönetim Kurulu'nun, köylerden çok sayıda üye kaydetmeye muvaffak olduğu belirtilmiş, 
2 Haziran mahalli seçimlerinde, merkez ilçede diğer 
partileri geride bırakarak en fazla oy alan siyasi kuruluşun TİP olduğu ve İl Genel Meclisi seçimlerinde de oyların yüzde 20'sini alarak büyük başarı sağlandığı ifade edilmiştir. 


Mali sıkıntıların büyüklüğüne de önemle yer verilen raporun okunmasından sonra, konuşmalar tamamlanmış ve seçimlere geçilmiştir. Seçimler sonunda, yeni yönetim kurulunda şu üyeler görev almışlardır : 


Başkan: Mehmet Güzel, Sekreter: A. Samet Suna, Sayman: A. Halim Bas, Üyeler: Ali Kaplan, Abdi Kahraman. 


ŞIRNAK İLÇE KONGRESİ : 


Türkiye İşçi Partisi Şırnak İlçe Kongresi, 8 Ağustos günü yapılmıştır. 


Kongre Başkanlığına Merkez Yürütme Kurulu üyesi Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci seçilmiş ve daha sonra yıllık çalışma ve hesap raporları okunmuştur. 


. Çalışma raporunda özellikle polis ve jandarma baskısı konusuna değinilmiş, savcının müsamahasıyla, yanlışlıkla üç kere tutuklandığı için hapisten kaçan bir vatandaşı yakalamak amacıyla, sokaklarda bütün Şırvan'lı vatandaşların jandarma tarafından dövüldüğünü, galeyana gelen halkı yatıştırmak için hiç bir çaba sarfetmeyen savcının, İlçe Başkanı Abdülkerim Tatar'ı tutukladığı belirtilmiştir. 


Ayni konuda Dr. Ekinci de konuşmuş, devlet otoritesinin halka köle muamelesi yapmakla değil, ancak sevgi ve saygıyla kurulabileceğini söylemiştir. Ekinci, emekçi halkın yegâne temsilcisi Türkiye İşçi Partisi iktidara gelmeden, halka insan muamelesi yapan ida- 
.re beklemenin hayal olduğunu belirtmistir. 


Daha sonra seçimlere geçilmiş ve aşağıdaki üycler yeni yönetim kurulunda görev almışlardır ; 


“Sayın Çalışma Bakanı Turistik bir geziye çıkmış- 
“tir ve turistik bir geziden dönmektedir. Çalışma Bakarı bu turistik gezisini Sosyal Sigortalar Kurumurun büyük kongresine rastlatmıştır. Elbette böylece, Sosyal Sigortalar Kurumu kongresinde vermesi gereken cevaplardan kurtulduğunu sanmamalıdır. 


Turistik bir geziden dönen Sayın Çalışma Bakanı, Almanya'da 9445 Türk çocuğunun okula gidemediğinden söz etmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında Bakarlığı ile ilgili pek önemli olaylar olurken, Çalışma Bakanı'nın bu sözleri, okula geç kalan bir çocuğun aradığı mazeretlere benzemektedir. bu sorumluluk derecesini, kapitalist düzenin bir bakanında bile yadırgamak zorundayız. 


Türk İşçileri, işsizlik ve çeşitli yoksulluklar sebebiyle Almanya'ya gitmiştir. Peki Çalışma Bakanı ne maçla Almanya'ya gitmiştir. Dönüşünde verdiği cevapta, Sayın Ali Naili Erdem, Alman işverenlerin Türk işçilerinden pek memnun olduğunu söylemektedir. Alman Emperyalistlerini memnun etmek için, iliğine kadar sömürülen Türk İşçilerin bu durumu, Çalışma Bakanlığı için bir iftihar vesilesi olmaktadır. Elbette Türk İşçisinin yabancı Emperyalistlere peşkeş çekerek, haysiyet ve gururu ile oynamak isteyen bir bakan ancak böyle konuşabilirdi Türki- 


TİP Haberleri 


TiP'ten Haberler 


Başkan: Abdülkerim Tatar, Sekreter: Abdullah Sökmen, Sayman: Abubekir Tatar, Üyeler: Abdullah Demir, Hüseyin Yalçın. 


KOZLUK İLÇE KONGRESİ : 


Kozluk İlçe Kongresi, 7 Ağustos günü, kalabalık bir delege ve dinleyici topluluğunun katılmasıyla yapılmıştır. Faaliyet Raporu ve Hesap Raporunun okunmasından sonra, eski yönetim kurulu aklanmış ve konuşmalara geçilmiştir. 


Delegelerden Mehmet Bilici, Ramazan Işıktaş ve Kongre Başkanlığı'na seçilen Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci birer konuşma yapmışlar, yurt ve dünya meseleleriyle, parti içi meselelerini, parti programı açıklamışlardır. 


Daha sonra seçimlere geçilmiş ve aşağıdaki üyeler yeni yönetim kurulunda görev almışlardır : 


Mehmet Şirin Baltaş, Yakup Yaşar, Selâhattin Yıldırım, Hüsnü Doyar, Mehmet Ali Baltaş, 


«Alman Emperyalistleri Emeğimizi Sömürüyor» 


Almanya'daki gezisini tamamlayarak yurda dönen Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Almanya'da çalışan Türk işçileriyle ilgili olarak verdiği demece, TİP Genel Sekreteri Rıza Kuas'ın aşağıdaki cevabını almıştır : 


ye'de mevcut beş milyon işsizin feci akibetini gören Türk İşçileri, Almanya'da canlarını dişlerine takıp çalışıyorlarsa, bu hiçbir zaman Türkiye'nin Çalışma Bakanı için bir iftihar vesilesi olmayacaktır. Biz bu tip bir düşüncenin, para ile baş sayısı halkinı başka bir beye kiralayan ve orların savaşları ile övünen, Ortaçağ Derebeylerine ait olduğunu sanıyorduk. 


Çalışma Bakanı hangi asırda olduğunu hatırlamalıdır. Turistik bir geziden döndüğü gün, gurbetteki Türk işçilerinin haysiyeti üstünde politika yapmasına da lüzum yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, her Türk Vatandaşına insanca yaşayabilecek bir iş bulunmasını ve herkesin yurdunda çalışmasını emirdir. Halbuki bizim Çalışma Bakanımız Yurt dıgına işçi göndermeye güveniyor, Türk işçilerinin kemiklerine kadar sömürülmeleri ile iftihar ediyor ve Alman toplumunun hayat seviyesinden, kendi Bakanlığı adına pay çıkarmaya yelteniyor. 


Turistik bir geziden dönen Çalışma Bakanını, gerçek ve ciddi görevlere çağırıyoruz. Çalışma Bakanı, Türk işçisinin mesele ve dertlerini çözebilmekten umudunu kesmiş görünmektedir; Hiç değilse bu mesele ve dertleri kavramaya çalışmalı ve olaylara yanhş bir istikâmet vermekten çekinmelidir.” 


13 
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“ “EMEKCİ 


Muhterem beyim 


Bundan önce size sunmuş olduğum ve mektupta isim vermeyi sehven unuttuğum mektubuma cevaben lütfettiğiniz adını yazmayı unutmuş olan sayın kardeşim cümlesi ile başlayan 22.1V..1968 tarihli sevgili mektubunuzu aldım, Malumunuz olduğu üzere bizler reçber kimseler olması dolayısıyle iş ve gücümüzden zaman bulup sevimli mektubunuzun cevabını gününde gönderemedim, bu hususta affımızı temenni ederim. 


Saygıdeğer beyim; bugünkü ağa ve mütegallibe zihniyeti ile idare edilen bir iktidarın hüküm sürdüğü bir ortamda partimize reva görülen maddi ve manevi baskı ve birçok Anayasa dışı davranışlara rağmen ve diğer partilere tanınan maddi imkânlar karşısında tek bir kuruş devlet hazinesinden yardım görmeyen partinizin bu ağır şartlar karşısında 2 Haziran seçimleri neticesi ilân olunan seçim istatistiklerinde partinizin topladığı oylar bizlere istikbal ufuklarını aşmış olduğunu sevinçle ve iftiharla görmüş bulunuyoruz. Şuna ganiyim ki, Türk emekçisi Anayasa ile kendisine verilen haklara sahip çıkıyor ve her geçen gün bu uğurda bilince eriyor. Bu uğurda elimizden gelen çabayı göstermekten geri kalmıyoruz, ve kalmıyacağız da. İyi günler bizimdir, aydınlık günlere doğru ilerlediğimize inanıyoruz ve sizlere bağlılığımız sonsuzdur, Bu vesileyle saygı ve selamlarımızı arzeder, çalışmalarınızda başarılar temenni eyler, saadetler dilerim efendim. 


Hüseyin Yılmaz 


Güvenli Postası 
Kilis 


Bay M. Ali Aybar 


, Sevgili partinize teşrif etmekteyim el elle Beraberiz ağbi çünkü fakirleri açmıyor zengin partisi yaşım 31. 4 çocuk kardeşiz 2si kız 25 
dönüm tarlamız var oda tarana bulgura kadâr 
2. mis ayrıyız ikimiz bir yerdyiz 68 yaşında babamızın yanındayız en ufamız daha Bekâr kız ağırlı 5000 X 6000 lira evine alınca 15.000 18.000i ortalama buluyor Bizim halimiz ne olur sorulan yok kiralık yıllık tarla dönümü 50 - 100 lira arasında satın alma kalksan para yok hasiyet yok 900-1000 liraya tarla dnöümünü alıyorlar yeter birazda fakirler alsın demezler tabi sermaye var tarla var para çok hepte fakir zümreyi ezmektedirler hayat pahalı paramız yok daha o küflü çarıkları atıp yumuşak ayakkapı ne zaman görücez acaba soru hiç şahmız yokbir iki tane kömür sahalarını ele almışlar 6 ayda. 
iki yüz, yüzelli bin lira para alırsa o adam hiç fakirlere toprakmı verir sora ne sigortası var 


TiP Haberleri 
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HALKTAN PARTİSİNE 


- a TAPAT 


- 


nede vergisi. hiç böyle gibi şeyleri Bir şahıs yisin beylensin o adamı paralar yakar bizler yımırtadan sıgara alırız Kısmet olursa on tane kadar Bana inan kusura bakma Biraz rahatsız ettim çok özür diler ellerinden sıkarım hayatınızda ishat işlerinizde Başarılar Dilerim. 


-Adresem şu Yörük nahiyesi Tekirdağ - Malkara Diye yaz Sabri Deniz Fakirlik cânıma yetti geçimler ağır hayat pahalı gene çok şükür bu günümüze ama ağalar fakirleri hepten 5 liraya ve 10 liraya çalıştırmak isterler vakti şikayete yoktur hepte akşam olmasın diye Bakarlar gene iyi kötü gideriz Çepte para yok Bir şişe gündöndü yağı alsan en aşşa 5.50 veya 6.00 
lira almaktadırlar Derdim çoktur yeter Bukadar Son selamlar ellerinizden öperim. 


Yaman 


Mehmet Ali Aybar 
TİP Genel Başkanı 
ANKARA 


Biz, Adana ilinin Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvat köyünün Akdere Mahallesi EMEKÇİ-LERİYİZ. Bütün mahalle halkı toplanıp, aramızda karara vardık: Biz bundan böyle Türkiye İşçi Partisinden gayri partilere oy vermiyeceğiz. .Çünkü, biz, bizi aldatan oyumuzu. alıp, bizi sefalete terk eden o partilere artık HAYIR diyoruz. Biz tamamen bizden yana (emekten yana) olan, Türkiye İşçi Partisine giriyoruz. 
Bundan böyle köyümüzde başka partilere bir oy-dahi çıkmayacaktır. ? z 


Durumu saygılarımızla arzeder, başarılar 


dileriz. 
AKDERE MAHALLESİ 
EMEKÇİLERİ 
ADRES : 
Ayvat Köyü Akdere Mahallesi 
Tufanbeyli / ADANA 


Tufanbeyli ilçesinde kaydını yaptıranlar : 

Veli Çelik, Hüseyin Şimşek, Seyit Güneş, Hasan Güneş, Haydar Demir, Dursun Demir, Kâmil Demir, Hasan Çelik, Hüseyin Çelik, İsmail Çelik, İsmail Şengül, Abdullar Demir, Hanım Çelik, Yeter Çelik, Meryem Çelik, Hüseyin Demir. ` i : 

Diğerlerimizde en kısa zamanda Tufanbeyliye gidip kayıtlarımızı yapacağız. 

Saygılarımızla arzederiz 


AKDERE MAHALLESİ 
EMEKÇİLERİ 
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«GAVUR NATO'ya yallah.. 
Sayın Mehmed Abi 


Selam eder, mübarek ellerinden öperim. 
Artıkın canımıza tak etti, Gece gündüz emekçilerin iktidarını düşünüyorum. Çünkü, bizim gibi çalışanların yarını garantide ancak © zaman olacak. Bunlar da ancak Amerikan gâvuruna tekmeyi attıktan sonra mümkün. 
Sokakta bağırmağa korkuyorum: bari burdan bağırayım : 

Amerikânın elinde misir sopasi 
İşte ulan gâvur çıkış kapısı 

ilâhe illallah 
Çanakkalede Moydos 
Kodaman partilerine paydos 
Türkler Rusyaya yanaşmaz 
Amerika gibi pezevenk de bize karışamaz Sen bugün elleri nasırlı bir ayelesin Yumuşak avuçlulara güvenemezsin ekme kahraman 

ken horlananlar iktidara yetik değiliz, sosyalist 


Biz bunları omi 

Bügün yarım milyon köykü ailesi topraksız. 1,5 Milyonun da toprağı yetersiz. 239 
köy, arazileriyle beraber ağa malı. 637 Ailenin de toprağı, 50 binle 100 bin dönüm. 


; İktisat ticarette gâvurlarla ve k'münistlerle işbirliği yapan kompradorlara karsı- 


yız 

Faizcilere, tefecilere ve bunların okumusları bankacılara karşıyız. Müslümanlık bile “bunlara karsı. (Bakara suresi: Ayet 275 — Oysa ki Allah, alım-satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. —) Kuran bile yazıyor bunu. Bunlar doğ H'Âllahsızdır. Bankacılızı yaparsa devlet yapar. Özel okullar, özel hastaneler kalkacak, Bunun için de birleşmek lâzım... 


«SİZE GÜNULDEN BAĞLANDIM.» 
Sayın Yaşar Kemal Gökçeli 


Radyoda konuşmanızı dinledim ve konuşmanızdan iftahar duydum. ve aile efratımla beraber konuşmanızdan mennun oldum. Hiç bir partiyi atmiyaraktan kelimeler sarlettiniz. Size gönülden k 
20 senelik Halk partiliyim 57 seçiminde De lar vi 
rafından başım yaralandı halk partisi devrimden sonra iktidara geldiği zaman hatırımı bile sormadı. Sizi tanımıyorom ama Cenâbı Allahtan bütün işlerinizde başarılar ‘dia lerim. 


Adresim Şudur : Kartaltepe Subay Lojmanları Yasemin Apt. No : 4 Kapıcısı Mehmed Süğürücü ESKİŞEHİR Mehmed Süğürücü 


Adresinizi bize bildirmenizi rica ederim. 


«SİZLERE İNANCIMIZ TAMDIR» 
Sayın Genel Başkanımız, 
Gerek konuşmalarmızda gerekse gazetelerde okuduğu- 


muz yazılarımızda işçi partisinin işçi ve fakir köylünün 


TİP Haberleri 


Emekci Halktan Partisine 


dertlerini halledeciğiniz kanaatı Kafalarmtzda ve kalb. 
lerimizde yer etmiştir. 

Bu hususta sizlere inanç ve güvencimiz hattinden fazladır. 

Bizlere yardımcı olacağınıza inandık. Bunun için 

ilçemizde ve köylerde işçi partisini açmak istiyoruz. 

Yönetmeliğinizi ve gereken şartların ve yardımlarnızı (o bekliyoruz. Yönelmeliğinizi gönderirseniz memnun kalırız. í 

İşlerinizde ümit edilmeyen başarılar, temenni ederiz. 

Kalbden gelen sevgi ve selâmlar. 


Adres : Rafet Günay Çaltı Köyü Gelendost - Isparta. 


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 


Sayin muterem ve aziz -mehmet ali aybar türkiy işçi başkani olduğundan dolayı bizde ceza evinden bulunan işçi partısı olarak Her abşam ve her gün Radiylarda senin kelimelerini dinlemekteyiz Var olunuz biz fekir ve mağdur bir partıyız hapıshane kuşelerinde — sörlmekteyiz zengin. olan şahsılar torpil ile her yerde işini görmektedir bir cenabi hakin senin yardımen olsın bizler doğru çalışan insanları severiz ve alah seni sevindirsin halımızı senin Yüksek (o Makamına bildirmekteyiz bizim Urfa vilayetinin ceza evinin sekiz yüz rayımız vardır hepimiz işçi partisina vereceğiz, Bizim sende bir ara çalışmamızı (o hurmetle rıca ederiz. 
Nice ana baba kuzuları ve kimsesiz bir Ssığaraya muhtac olan insanlar hapıshane köşelerinde sörnmektedir Türkiyenin içersinde yalnız adaletçilerden doydık artık bu mileti kandıvamaz ve biz ona rey vermeyeceğiz mektubumıza son verek 

Hurmetl eselâm ederiz 


“ HARÇLIKLARIMI GÖNDERİYORUM 


Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'ne Ankara 


Aşağıda ismim yazılı bulunmaktadır. Partimin maddi sıkıntı içinde olruğunu babamdan duydum. 
Biriktirmiş olduğum harçlığımı partime gönderiyo- i aa Ma Çe el lee y ie 

Böylece, tüm Türk emekçilerini mutlu kılacak bir örgüte yatırmış oluyorum. 


Saygılar. Meblâğ : 30 Lira 3 Mayıs 1968 Hesap o: 137 Çetin Altan Manav 


Sayın İşçi Partisi Başkanı Mehmet Ali Aybar 


Satırlarıma başlamadan önce biraz sizleri rahatsız koyacağımdan çok çok partiniz adıyle aflarınızı dilerim. 950 den bu yana gelene kadar hiç bir partiye oy kullanmazken yalnız devamla 960a kadar Demokrat partiye 960dan bu yana Adalet partiye oy kullandım ise de bunlardan biz köylü kardeşlerimiz ve fakir esnaf hiç bir yardım göremeyecek. Sizin kıymetli ve şerefli partiniz saflarına canla başla her fedakarlığa katılarak köyümüzün namına girmek istiyoruz. 
Bizahmet adresim üzerine gelerek halimizi görüp bir ocak kurmanızı yüksek vicdanlarınızdan ümüt bekliyoruz. Köyümüzün nüfüsü 3200 nüfüstür. Sizleri çok haklı görerek katılmak istiyoruz. 


Adres: AFYON vilayetinin kazasına bağlı Karacaahmet köyü Ali Yılmaz. 
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ÇEKOSLA VAKYA 
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Çekoslavakya'- daki Sovyet askeri müdahalesi üzerine basına aşağıdaki demeci vermiştir. 

“Sovyet Rusya'nın büyük devlet alışkanlığı ile hareket etmesinden duyduğumuz endişeyi, Çekoslavak krizinin başladığı günler- de belirtmiş ve Milli bağımsızlığın,  içişlere karışmamanın asıl Sosyalizm Dünyası için vazgeçilmez bir temel ilke olduğuna işaret etmiştik. i 

Sovyet Silâhlı Kuvvetleriyle, Macar, Polonya, Bulgar ve Doğu Alman Silâhlı Kuvvetlerinin Çek topraklarını işgale başladıklarına dâir alınan haberler, endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur. 
Moskova'daki yöneticilerin Sosyalist blokun birliği konusunda hâlâ Stalin zamanının ölçüleriyle hareket ettikleri ve tepeden inmeci 


yöntemlerle ceberrut büyük devlet alışkan- 


lıklarına sadık kaldıkları, Çekoslavak krizi vesilesiyle bir kere daha ortaya çıkmıştır. 
Emperyalist kuvvetlerin Çekoslavakya'da bir karşı ihtilâl hazırladıkları hakkındaki Sovyet iddiaları, hele Çekoslavak halkının yeni yöneticileri arkasında birbirine gönülden bağlı mütecanis bir kitle teşkil ettikleri şu siralarda inandırıcı olmaktan uzaktır. Çekoslavakya'nın yeni yöneticileri sosyalisttir. 
Bir karşı ihtilâl tehlikesine enaz Sovyet yö- 


peticileri: kadar hassastırlar. Hal böyle iken — 


Çernia ve Bratislava konuşmalarında taraflar anlaşmaya vardıktan kısa bir süre sonra Sovyetlerin Çekoslavakya'yı işgale kalkışmaları durumlarını daha da ağırlaştırmaktadır. 

Sovyet müdahalesinin Amerikan emperyalizminin: yararlanacağı olumsuz gelişmelere yol açmasından endişe ederiz. Müdaheleci Siyaset, emperyalizmin tekeline bırakılmalıdır. Sosyalist devlet arasında müdaheleye yer yoktur; olmamalıdır. İnsanlığın biricik umudu olan Sosyalizmin güzel yüzüne gölge düşürülmemelidir. 

Nazi istilâsına kahramanca karşı koymuş olan Çekoslavakya halkının bu çetin imtihanı da başarıyla geçirerek istedikleri bağımsız ve hürriyetçi sosyalist idareyi gerçekleştireceklerine inanıyoruz.” 
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TİP Yayınları 


Mehmet Ali AYBAR 
Mehmet Ali AYBAR 


Hodri Meydan 1 lira 
Türkiye'yi Adalet Partisi Kalkındıramaz 1 lira (Tükendi) 


Çetin ALTAN Hükümet Kapitalist Bir Hü- 
'kümettir 1 lira (Tükendi) 
Çetin ALTAN Demir Çimento Karaborsası 


1 lira (Tükendi) 
Doğu Dramı 2 lira 
Plânlı Devrimcilik 50 kuruş 


Toplumculuk ve İnsan 50 kuruş 
Bağımsızlık Sorunu 50 kuruş 


Tarık Ziya EKİNCİ 
Mekin DİNÇER 
Selâhattin HİLÂV 


İdris KÜÇÜKÖMER 


Murat SARICA 1961 Anayasasının Sosyal Niteliği 50 kuruş 
Murat SARICA Halkçılık, Milliyetçilik Dev- 


rimcilik 50 kuruş 


Sosyal Adalet Yayılnarı 


Hüseyin KORKMAZGİL Öhhööö! 3 lira 


Maurice DOBB Kapitalizm Dün, Bugün 4 lira 

Maurice DOBB Az gelişmiş Ülkeler ve İktisadi Kalkınma (Tükendi) 

Oscar LANGE Kalkınma Yöntemleri (2. Bas- 


kı) 3 lira 


Bu yayınlar aşağıdaki adresten ödemeli veya posta pu- 


lu karşılığında istenebilir. 20 liradan yukarı siparişlerde % 20 indirim yapılır. 


Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi Mithatpaşa Cad. 
63/1 — ANKARA i 


AÇIKLAMA — Genel Başkanımız Mehmet Ali Aybar'ın “Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm” ve Urfa Milletvekili Behice Boran'ın “Türkiye ve Sosyalizm Sorunları” isimli eserleri Genel Merkezde satılmamaktadır. Bu kitapları almak isteyenler, Genel Başkan'ın eserini “Gerçek Yayınevi, Cağaloğlu — İSTANBUL” adresinden, Boran'ınkini “Gün Yayınları P.K. 1119 İSTANBUL” adresinden temin edebilirler. 
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Mithatpaşa Cad. 63/1 
Yenişehir — ANKARA 
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